Geboortelepel of Herinneringslepel: de historie.

Zilveren geboortelepels zijn een “overblijfsel” van het vroeger in brede kring
gebruik van het geven van een gedachtenis- of herinneringslepel. In Nederland
grijpt deze traditie terug tot de 17e eeuw.

Bij een bijzondere gebeurtenis, zoals geboorte, huwelijk of overlijden, maar ook bij promotie of een bijzondere
verrichting werd een zilveren lepel met inscriptie gegeven, die de gebeurtenis levend hield. De bovenzijde, het
topstuk, verbeeldde in miniatuur of symboliek de relatie met dit bijzonder evenement.

Detail van bovenzijde steel, z.g. duivelskopje.

Deze gedachtenislepels waren fraaie staaltjes van zilversmeedkunst, waarbij de bijzondere gelegenheid in
miniatuur werd vereeuwigd en voorzien van een handgravure in de rand van de bak van de lepel.

Gegeven als geboortelepel had het nog een andere belangrijke functie t.w. de zilverwaarde: in tijden van
armoe kon de eigenaar deze verkopen en met de opbrengst van het zilver zijn/haar leven nog een tijdlang
veraangenamen

In de loop der tijd is dit gebruik fors minder geworden en worden deze lepels bijna uitsluitend bij een geboorte
gegeven. Vandaar dat we tegenwoordig nog slechts deze naam bezigen. In Noord Nederland en dan m.n.
Friesland wordt het geven van dit bijzondere en tijdloze kado echter nog volop inere gehouden. Veelal door de
trotse grootouders, zeker wanneer ze vernoemd zijn.

Deze info is afkomstig van P. Dikland.



